
 

 

 

 
Als een bloem zo is het leven 

’t begin is teer en klein. 

De een die bloeit uitbundig  

de ander geurt heel fijn. 

Sommige bloemen blijven lang 

weer anderen blijven even. 

Vraag niet bij welke bloem je hoort 

dat is ’t geheim van het leven. 
 

 

Liefdevol aandenken aan een echtgenoot, pa en opa 
 

Dirk Van Daele 
 

Echtgenoot van Rosita Sirejacob 
 

 

Dirk werd geboren te Zottegem op 6 oktober 1955  

en is zachtjes heengegaan, na een erg moedig gedragen 

ziekte en steeds bijgestaan door zijn geliefden 

in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op 3 mei 2017. 

 

Volgens de uitdrukkelijke wens van Dirk  

hebben wij in intieme kring afscheid genomen. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Dit melden u diepbedroefd,  

maar dankbaar om wie hij voor ons  

is geweest en altijd zal blijven: 

 

Zijn echtgenote,  Rosita Sirejacob, 

 

Zijn kinderen en kleinzoon-petekindje, 

 

Wesley en Jolien Van Daele – Coen  

     en Louis, zijn petekindje, en Elyas, 

Kimberly Van Daele, 

Youri Van Daele. 

 
Dank en waardering gaan uit naar zijn huisarts,  

dokters en personeel van het A.Z. Sint-Elisabeth  

en zijn zelfstandig thuisverpleegsters  

Sofie Thijs en Stefanie Meleckebeke  

voor hun diepmenselijke inzet en allen die Dirk  

met een bezoekje en genegenheid steeds blijmaakten. 

 
Mogelijkheid tot condoleren : Wiris uitvaart  

t.a.v. “Familie de heer Dirk Van Daele, Klokfontein 3  

te 9620 Zottegem of online www.wiris.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


