
 

 

 

 

Echtgenoot van: 

Cesarine Van Loocke 

Pa, schoonpa en pepe van:  
 
Hendrik en Ann Verhaert – Steenhuyse 
 

Stan 
Wout 
 

Chris en Leen Steenhuyse – Gielis 
 

Viktor 
Lukas, 
Jaimy en Amelia 

 
 

Broer, schoonbroer en nonkel van: 
 

Georges en Jacqueline † Browaeys – Steenhuyse, kinderen en kleinkinderen 
 

Cesar Van Loocke † 
Carlos en Christine Gelaude – Van Loocke, kinderen en kleinkind 
Martin en Jeanine Meirlaen – Van Loocke, kinderen en kleinkinderen 
Yvan en Linda Van Loocke – Brusselle, zoon en kleinkind 
Bernard † en Siska Van Loocke – Vanoplinus, kinderen en kleinkind 

 
Delen eveneens in de rouw:  
 

de families Steenhuyse – Clarisse – Van Loocke - Goeminne 
 

 
Dank en waardering gaan uit naar huisartsenpraktijk  
van Dr. Katrien Creemers en Dr. Veerle Adams  
en dokters en verplegend personeel van het U.Z. te Gent. 

 
Carlos is opgebaard in het funerarium Rouwcentrum Den Tandt, Provincieweg 359 te Hillegem, 

en kan er begroet worden na telefonische afspraak op het nummer 053/62 25 47. 
 

 
Mogelijkheid tot condoleren:  
Steenbekestraat 6 B te 9620 Zottegem  
of online www.wiris.be 
 
 
Uitvaartzorg - WIRIS - Grafzerken - Info 0475/284408 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Door mooie herinneringen gesterkt  
nemen wij afscheid van 

de heer 

Carlos Steenhuyse 

Echtgenoot van mevrouw Cesarine Van Loocke 

 
Geboren te Ingelmunster op 31 december 1945  

en zachtjes heengegaan in het U.Z. te Gent op 22 maart 2024,  
omringd door zijn geliefden 

en gesterkt door het H. Sacrament der zieken. 
 

 
Gewezen voorzitter Werkers 

Gewezen Bestuurslid Bedrijfsgilde en Landelijke Gilde 
Lid van Okra 

Lid van N.S.B. Zottegem 
 

 
 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen  
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Martinuskerk van Velzeke 

op dinsdag 2 april 2024 om 11.30 uur. 
 

Mogelijkheid tot groeten na de plechtigheid in de kerk. 
 

De urne van Carlos wordt nadien opgenomen  
in de warmte van zijn vertrouwde omgeving. 

 
 

 

Hij zal de lente niet meer zien  
die nu uitbreekt op alle velden. 
Hij mocht zijn ziekenkamer ruilen 
voor licht en lucht als nooit voordien 
in ’t land bij zijn Schepper  
waar zonder zorgen  
het lente is en morgen. 


