
	

	
 

In de moeilijkste dagen van mijn leven  

ben ik aan de weet gekomen 

dat ik niets weet, en God alles. 

Zo worden de moeilijkste dagen van mijn leven 

de meest kostbare. 

 

 

Uit het aardse leven is heengegaan 

mijn echtgenoot, ons vader en grootvader 

 

de heer 

 

Gommaar Van den Borre 
 

Echtgenoot van mevrouw 

 

Liliane Branswijck 

 
Geboren te Overboelare op 6 augustus 1938 en godvruchtig heengegaan  

in huiselijke kring te Zottegem op 6 februari 2023 

gesterkt door het H. Sacrament der zieken. 

 
 

Wij nemen afscheid tijdens de plechtige uitvaartliturgie  

in de Sint-Amanduskerk van Leeuwergem – Zottegem, Sint-Eligiusplein, 

op zaterdag 11 februari 2023 om 10.00 uur. 
 

De urne wordt liefdevol in de huiselijke kring opgenomen. 

 

Mogelijkheid tot condoleren: Wiris uitvaartzorg, Klokfontein 3 te 9620 Zottegem 

p.a. ‘Familie de heer Gommaar Van den Borre’ of online www.wiris.be. 

	
	

 

 

 
 
Echtgenoot van: 
 

Liliane Branswijck 
 

Pa, schoonpa en opa van: 
 

Sabina en Hans Van den Borre – Van Nieuwenhove  

Eline  

Lisse  

Linde 

Lotte en Jens 
 

Koenraad Van den Borre 

Lieve en Peter Van den Borre – De Bruycker  

Amba en Ania 

Maya  
 

Marijke Van den Borre  

Stien  

Britt  
 

Elsie en Jo Van den Borre – Van de Velde 
 

Nemen deel in de rouw: zijn broer, zussen, schoonzussen, neven en nichten 

 
Dank en waardering gaan uit naar: 

huisartsenpraktijk Dr. Dirk De Both, Dr. Louis De Both, Dr. Olivia Fleurbaey, 

de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis  

en zijn kinesiste Christine Bossuyt voor hun goede zorgen. 

 

 

Noch bloemen, noch kransen.                       Wiris uitvaartzorg Leeuwergem 0475/284408 

 
 

 

	


