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Mama, schoonmama en oma van: 
 
 

Andy en Cindy De Cubber – Venneman 
 

Dylan De Cubber 
 
 

 
 
 
 
 

Andy, Cindy en Dylan danken u  
voor uw vele blijken van medeleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Liefdevol aandenken aan  
 

mevrouw 

Anny Van De Maele 

 

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 1 december 1942  

en zachtjes heengegaan in het W.Z.C. Egmont  
te Zottegem op 21 januari 2024. 

 

 
 

 

 

 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Ma, meme,  
 

Wij wisten allemaal dat dit moment zou komen. 
Onze laatste blik op jou, onze laatste keer dat we ons 
wekelijks bezoekje brachten, elk afwisselend. 
Wij waren u al verloren, nog voor er een einde kwam. 
Eigenlijk waren we al in rouw, door deze verschrikkelijke 
Alzheimer ging je leven aan je voorbij. 

Wat was ik nog eens blij toen je nog iets brabbelde of 
jouw lachje nog eens zag, dit was voor ons een 
opluchting en stelde ons gerust;  
jij was gelukkig in jouw wereld. 
 
VOOR ALTIJD IN ONS HART … 
 
Jouw kinderen en kleinzoon,  
Andy, Cindy en Dylan 
 

 

 

 

 



                         

 

                                                                                                                                                               

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 
 

 
Dank en waardering gaan uit naar:  

haar huisartsen  

Dr. Schockaert en Dr. Van Impe, 
directie en personeel van het W.Z.C. Egmont 

voor hun goede zorgen 
en allen die Anny genegen waren  

tijdens haar leven. 

 
 

 

 
 

 
 

Uitvaartzorg en grafzerken 

Leeuwergem 

 
 

 
 

Het verlies was er al voor het einde 

het verdriet voordat het afscheid kwam 

Toen die onzekere verwarring 

bezit van jouw gedachten nam 

Maar als we je bezochten elke keer 

dan was er steeds die glimlach weer 

We voelden mee met je stil verdriet 

nu rouwen wij, maar treuren niet 

 

 


