
                        
 

                                                                                                                                                               
 

 
 

 
    
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
In Parike en Sint-Maria-Oudenhove, waar 'de roots'  
van de families Martens en Van Paemel zijn; speelde  
en ravotte Roland als kind.  
In Sint-Maria-Oudenhove woonde Roland tot nu. 
Keulen leerde Roland kennen tijdens zijn legerdienst,  
hij keerde er nadien vaak terug bv. naar de Kerstmarkt. 
Als jong adolescent gaat Roland graag naar de koers gaan 
kijken met zijne pa of naar de voetbal gaan kijken met 
neven en vrienden. 
Roland was trots om te werken voor de BRT. 
Hij kreeg ook een grote passie voor reizen: Thailand,  
Sri Lanka, Cyprus en nog zoveel meer, maar zijn favoriet 
was Corsica. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Roland verzorgde zijn ouders zo goed mogelijk, na zijn 
pensioen probeerde hij ook andere mensen die een 
helpende hand of vervoer nodig hadden, steeds hulp aan 
te bieden, Roland stond paraat voor wie het nodig had. 
De grootste passie van Roland waren alle oorlogen en 
alles wat daarmee te maken had, in dat kader was 
Roland lid en bestuurslid van tal van verenigingen. 
Ter nagedachtenis van de oorlogen, woonde Roland heel 
veel herdenkingen of activiteiten bij, hij nam foto's,  
hij verzorgde speeches en diavoorstellingen, niets was 
teveel voor Roland. 
Dat hij nu zijn vrijheid zou kwijt zijn om te gaan en 
staan waar hij wou; dat werd hem teveel.... 
 

We zullen Roland missen. 
 
 

 

 

Dankbaar aandenken aan de heer 

Roland Martens 
 

Zoon van wijlen Alphonse, Auxans en Bertha  
Martens - Van Paemel 

 
Geboren te Geraardsbergen op 29 oktober 1948 

en zachtjes en moedig heengegaan  
in het A.Z. Maria Middelares 
te Gent op 21 juni 2022. 

 
Lid van tal van diverse verenigingen. 
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Dank en waardering gaan uit naar; 
 zijn huisarts Dr. Faingnaert, 

dokters en verplegend personeel 
van het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem,  

het A.Z. Maria Middelares te Gent 
en allen die Roland tijdens zijn leven  

genegenheid en vriendschap schonken. 
 
 
 

Condoleren: Wiris uitvaart t.a.v.  
“Familie de heer Roland Martens”,  
Klokfontein 3 te 9620 Zottegem 

of online www.wiris.be 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Afscheid nemen 
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 

al wat waard is 
niet te vergeten 

 

 

Een plechtigheid heeft  
volgens de uitdrukkelijke wil 

van Roland plaats in strikt intieme kring. 
 

Daarna wordt hij eveneens  
volgens zijn wens te ruste gelegd  

op de strooiweide van Westlede te Lochristi. 
 


